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VALLEN EN OPSTAAN PASEN 2025  
 
Op Goede Vrijdag lezen we met de wereldkerk hoe Jezus zijn weg van 
lijden gaat. Wij bekijken er dit jaar afbeeldingen bij van een 
geboetseerde kruisweg die ‘Over lijden Over leven’ heet.  
Bij die kruisweg horen teksten die het oude verhaal over Jezus 
verbinden met de levensverhalen van mensen. Want het oude verhaal 
van Jezus, de Mens bij uitstek, is het verhaal van ons mensen. 
  
Drie staties vertellen hoe Jezus valt onder het kruis, een ervaring van 
struikelen, onderuit gaan, letterlijk en figuurlijk ten val komen zoals wij 
die ook kennen… Het wordt te zwaar, je kúnt niet meer.  

 
We horen dan ook over iemand 
die je helpt je kruis te dragen: 
we hoeven niet alles alleen te 
doorstaan, en over Veronica die 
de tranen droogt die je - hoe je 
het ook probeert, hoe sterk je 
ook bent - toch niet tegen kunt 
houden. Je wordt in het lijden 
weliswaar op jezelf terugge-
worpen, maar onderweg komen 
soms engelen op je pad die je 
troosten, die je wonden 
verzorgen, die je moed geven. 
  
In deze veertigdagentijd verloren 
wij een goede vriend aan de 
ziekte ALS. Binnen een jaar na 
de diagnose moesten we 
afscheid nemen.  

Wat voelden we ons machteloos.  
Eens kwamen we voorzichtig te spreken over ‘troost’. Er is geen troost, 
vond één van de vrienden, maar daar was onze zieke vriend het niet 
mee eens. Troost zit in de drie A’s, vertelde hij ons.  
Aanwezigheid, Aandacht en Aanraking.  
Op Goede Vrijdag kleuren die drie mijn luisteren naar Gods verhaal.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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KERKDIENSTEN APRIL 2025 
 
Zondag   6 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                            organist: Helmut Schrovenwever 
Koffie van Wim en Geertje    collecte: 1ste Sheltersuit Foundation 
Wereldwinkel            2de Kerk 
 
Zondag 13 april: voorganger ds. G. Landman (de Bilt ) 
10:00 uur.                            organist: Helmut Schrovenwever 
              collecte:  1ste Moldavië, 2de Kerk 
 
Witte donderdag 17 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra      
19:30 uur.              organist: Helmut Schrovenwever 
Dienst van Schrift en Tafel    collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk 
 
Goede vrijdag 18 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
19:30 uur.             organist: Jan Koert Brinkman 
                                              collecte: geen   
 
Zondag 20 april: voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                            organist: Sietze Kaldeway 
Koffie van het B team           collecte: 1ste St. Follow Kosovo, 2de Kerk 
 
Zondag 27 april: voorganger ds. D. Coppoolse (Odijk)  
10:00 uur.                            organist: Jan Koert Brinkman 
                                              collecte: 1ste Diaconie, 2de Kerk 



3 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 6 april: We lezen deze zondag uit Lucas 20: 9 – 19, over een 
wijngaard, de eigenaar, de oppassers die hij aanneemt als hij op reis 
gaat en hoe zij gaan doen alsof de wijngaard van hen is.  
Hoe gaan wij om met wat we ontvangen hebben?  
Zondag 13 april, Palmzondag: Deze zondag past Lucas 19: 29 – 40: 
Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem. Hij wordt toegejuicht als een 
koning. De farizeeën zeggen dat Jezus zijn leerlingen moet laten 
ophouden, maar Jezus antwoordt: dit is niet meer te stoppen.  
Witte Donderdag 17 april, 19.30: Dit jaar vallen de Paasdata van 
Oost en West op dezelfde dag (mooi, 1700 jaar na Nicea) en kiezen 
we ervoor in de dienst een ‘evangelieharmonie’ te lezen, dus met 
lezingen uit verschillende evangeliën, zoals de kerk van het Oosten dat 
kent. Bij elke lezing klinkt een kort woord. We delen zittend rond de 
tafel, die in kruisvorm is gedekt, het brood en de wijn. 
Goede Vrijdag 18 april, 19.30: We lezen het lijdensverhaal van 
Mattheüs, en bekijken daarbij de afbeeldingen van een kruisweg  
‘Over lijden Over leven’ van de hand van Leo Dortants. Deze boer, 
vertrouwd met klei, heeft ten tijde van zijn eigen lijden zich met hart en 
ziel toegelegd op boetseren. Op uitnodiging boetseerde hij ook een 
Kruisweg van 15 beschilderde klei-reliëfs voor de kapel van wat nu 
GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht heet.  
Pastores schreven er actuele teksten bij, want dit verhaal is een oud en 
altijd weer nieuw verhaal. In dat besef plaatsen we onze lichtjes en 
bloemen onder het kruis. We verlaten in stilte de kerk.  
Pasen 20 april: ‘Vallen en opstaan’ is het thema van de feestelijke 
dienst op Paasmorgen. We hebben allemaal onze verhalen van hoe 
we gevallen zijn en we zijn – net als Jezus - herkenbaar aan onze 
wonden. Wonden kunnen helen, littekens blijven.  
Ze tonen onze menselijkheid en kwetsbaarheid.  
We horen ook over overeind geholpen worden, en mogen opstaat tot 
een nieuw begin: Als nieuw!  Als teken daarvan wordt het licht van de 
nieuwe Paaskaars binnengedragen.  
Bij de uitgang wordt het Paasnummer van Open Deur uitgedeeld,  
met een kleine Paasbloemengroet.  
Zondag 27 april: De zondag na Pasen lezen we uit Lucas 24: 13 – 35, 
het verhaal van de Emmaüsgangers en hoe ons de ogen worden 
geopend bij het breken van het brood.  
Of er kan gelezen worden uit Johannes 20: 19 – 31:  
Pasen en Pinksteren op één dag 
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40 DAGENTIJD 

‘Als nieuw! Heilig je leven’ is het thema dat we gekozen hebben voor 

deze 40 dagentijd.  

We collecteren in deze tijd voor kerken en gemeenschappen dichtbij en 

veraf.    

Zondag 6 april collecteren we voor Sheltersuit Foundation,  

voor iedereen warmte, bescherming en waardigheid.  

Bij de Sheltersuit Foundation geloven we dat iedereen warmte, 

bescherming en waardigheid verdient. Daarom ontwerpen en 

produceren we sinds 2014 multifunctionele sheltersuits die directe 

bescherming bieden aan mensen die dakloos zijn. 

Wat is een sheltersuit?(beschermpak) Een noodoplossing voor 

daklozen en vluchtelingen. Een wind- en waterdichte jas die kan 

worden getransformeerd tot slaapzak. Uitgerust met een grote 

capuchon, ingebouwde sjaal en grote zakken. De onderkant is 

eenvoudig open te maken om gemakkelijk te kunnen bewegen. 

Volledig gemaakt van restmateriaal. Gemaakt door vluchtelingen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. 

  

De sheltersuits worden geproduceerd voor de volgende 3 doelgroepen: 

mensen die dakloos zijn, vluchtelingen en slachtoffers van rampen en 

conflicten en altijd uitgedeeld in samenwerking met hulporganisaties.                                                                                                                  

U kunt tijdens de collecte geven of via NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v. 

Diaconie o.v.v. Sheltersuit Foundation. 

Zondag 13 april collecteren  we voor Moldavië, kerken geven 

kinderen een toekomst. In Moldavië, het armste land van Europa, 

worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in 

het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in 

alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig 

hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te 

worden van geweld en misbruik.   

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun goed opgeleide 

vrijwilligers vangen de kinderen op in de 45 dagcentra van kerken.  

Hier krijgen 1400 kinderen huiswerkbegeleiding, een maaltijd en 

bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en spelactiviteiten. 
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Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een 

liefdevolle manier met elkaar om te gaan, ervaringen voor het leven.                                                                                                                                                  

U kunt tijdens de collecte geven of via NL09 Trio 078 8484 96 t.n.v. 

ZWO o.v.v.  Moldavië. 

Zondag 20 april collecteren we voor het Studentenproject van 

Stichting Follow Kosovo. 
 

DE WERELD VERANDERT / MEER OP EIGEN BENEN STAAN. 
 

We leven in onzekere tijden en dat voelen we tegenwoordig net zoveel 

in Kosovo als in Nederland. De ontwikkelingen op het politieke 

wereldtoneel veranderen letterlijk met de dag en één ding is zeker:  

we moeten meer op onze eigen benen leren staan.  

Voor Kosovo geldt dat mogelijk op meerdere gebieden.  

Dit kan zijn op militair vlak (waar Amerika veel hulp biedt) enerzijds, 

maar anderzijds op het gebied van ontwikkelingshulp.  

De bekende Amerikaanse hulporganisatie, USAID, stopt waarschijnlijk 

ook grotendeels in Kosovo en dat betekent dat er vele miljoenen 

minder beschikbaar komen voor de ontwikkeling van het nieuwe land. 

Meer op eigen benen staan dus. Dat is in essentie ook de gedachte 

achter het Studentenproject, dat wij al zo’n twaalf jaar mogen 

coördineren. Ondertussen hebben 36 jongeren, met moeilijke of 

kansarme achtergrond, met hulp vanuit Nederland kunnen studeren. 

Dit gaf ze enkele belangrijke sleutels om een maatschappelijke carrière 

te beginnen: intellectuele ontwikkeling, algemene ontwikkeling,  

een bredere horizon en een groter netwerk.  

Vanaf het 

prille 

begin  

is jullie 

gemeente 

sociaal, in 

gebed én 

financieel 

betrokken. 
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VAN DE DIACONIE. 

Detentiecentrum. 
Zondag 6 april vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 
17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13  
in Soesterberg.  
Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat 

er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen.  
Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot 
en grendel zitten. 
 
Voedselbank. 

Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis 
houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en wasmiddel 
meenemen. Bent u dit vergeten? Op de eerste zondag 
van de maand verkoopt de Wereldwinkel graag Fairtrade 
voedingsmiddelen voor in de mand. 
 

  6 april Collecte 40 dagentijd: 
De Sheltersuit Foundation, 
voor iedereen warmte, 
bescherming en waardigheid 
 
17 april Witte Donderdag: 
Collecte Diaconie 
 
13 april Collecte 40 dagentijd: 
Moldavië, kerken geven 
kinderen toekomst 
 
20 april Pasen Collecte: 
Stichting Follow Kosovo het 
studentenproject 
 
27 april Collecte: Diaconie 
  

Namens de Diaconie: 
 
Marianne Koster 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
We zitten nu nog midden in de Veertig dagen tijd: 

‘Als Nieuw! Heilig je leven’. De symbolische 

bloemschikking is op dit thema gericht. De 

vastenmaaltijd is geweest. 

Er werd genoten van een bijzonder gerecht: 

Dadelsoep, een stevige maaltijdsoep. Het recept kwam uit het 

magazine Petrus. Wij hebben er een eigen invulling aan gegeven. 

Weer mochten we gasten welkom heten vanuit de Centrum kerk en 

Onze Lieve Vrouwe kerk uit Bilthoven. 

Arjan Bikker, consulent van Kerk in Actie, bracht ons op de hoogte van 

de situatie in Rwanda. 

Ook de Wereldwinkel staat weer voor u klaar op zondag 6 april,  

met nieuwe voorraad en kaarten.  

Vooral willen we u attent maken op de verkoop van de prachtig 

beschilderde eieren uit Roemenië. 

Vorig jaar waren ze heel snel allemaal verkocht, dus nu 

voor degene die ze gemist hebben een nieuwe kans.                     

Graag de eieren met contant geld betalen. 

Overige artikelen kunt u gewoon met de pin betalen. 
 

Een vriendelijke groet namens de ZWO:  

Herma Lenderink - Offringa. 
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KERKOMROEP 
 
Kerkomroep.nl regelt onze Kerk TV uitzendingen. 
  
De website van Kerkomroep.nl is vernieuwd, waardoor er nieuwe 
koppelingen zijn gemaakt met de website van MCK. 
 
Door het aanklikken van ‘Kerkomroep.nl’  op de homepage van onze 
eigen MCK website (www.kerkdendolder.nl), komt u direct op de juiste 
pagina van kerkomroep om de kerkdienst van MCK te volgen. 
 
De kerkdiensten van MCK zijn ook te volgen 

via:  www.kerkomroep.nl/kerken/21372 

 
 
ONTMOETING, DAT TREFT!  
 

In maart kon het geplande concert van Con Piacere ‘Canto Iberico’ 
wegens omstandigheden geen doorgang vinden.  
Tom Fossen heeft namens het orkest de hoop uitgesproken het pro-
gramma in het nieuwe seizoen alsnog een keer te kunnen uitvoeren. 
 

Voor de maand april staat geen activiteit gepland.  
 

Wel herhalen we namens ‘Ontmoeting, dat Treft!’ graag een 
vooraankondiging, om alvast in de agenda te noteren: 
  
Zondagmiddag 15 juni a.s. om 15:00 uur zullen verhalenverteller 
Kees Posthumus en multi-muzikant Henk van Glabbeek, 
 de voorstelling ‘Nathan de Wijze. Alle zeven goed!’  
spelen in onze Maria Christina Kerk.  
Zij brengen met hun versie van het oude toneelstuk een verhaal over 
verbinding, tolerantie en humaniteit.  
Met een knipoog naar de moderne tijd.  
Met prachtige meditatieve Oosterse muziek.  
Met verrassende plotwendingen en een onverwachte ontknoping. 
Hiermee sluiten we ons jaarthema 
‘Goedheid voor het oprapen.  
Oog hebben voor goedheid en hoop’ af.  
 
Een middag om ons op te verheugen! 

http://www.kerkdendolder.nl/
http://www.kerkomroep.nl/kerken/21372
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 

Het jaar 2025 is in Den Dolder 
verdrietig begonnen. We zijn daar in 
het dorp veel mee bezig met elkaar 
en er was zelfs aandacht in de 
media, zoals bij Bar Laat en 
Nieuwsuur. Dit alles heeft ook met 
het personeel en de patiënten van 
Fivoor veel gedaan. Vanuit de 
Oosterkerk in Zeist en onze Maria 
Christina Kerk willen we daarom 
door middel van een Paasgroetenactie licht en moed geven aan wie bij 
Fivoor werken of wonen.  
 

We vonden bij Docete een heel mooie kaart, naar een schilderij van 
Corja Menken – Bekius met de titel ‘Verlangen naar licht’.                                                                         
Nu zijn we al enkele zondagen na de diensten druk met het schrijven 
van deze kaarten, om ze van een mooie tekst te voorzien voor mensen 
van verschillende achtergrond en te ondertekenen.  
We willen ze op Palmzondag tijdens de kerkdienst aanbieden aan  

Ties Schutte, geestelijk verzorger bij 
Fivoor, en een cliënt.  
 
Samen met verschillende mensen uit het 
dorp, waaronder Wouter Beuzel van de 
Oranjevereniging, Sten Zelle van 
Stichting WAardevol en Martine van 
DenDolder.nl maken we plannen voor het 
vieren van 80 jaar bevrijding op 5 mei 
a.s.. Net als vorig jaar willen we weer 
Vrijheidssoep eten. Deze keer is de soep 
naar recept van Jet van Nieuwkerk.  

We hopen op het terrein van de Maria Kerk buiten te kunnen eten aan 
lange tafels. En anders in de kerkzaal. 
  

Ten slotte een geboorteberichtje: Rietje Troost en Alexander Melchior 
kregen een tweede dochter, een zusje voor Hannah.  
Haar naam is Wiepke.  
Met lied 419 zingzeggen we: ‘Mensen, veel geluk!’ 
                                                                               
Ds. Renske Zandstra  
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LECTIO DIVINA IN DE VEERTIGDAGENTIJD  
 
Op woensdagochtend 2 april a.s. ben je tijdens deze veertigdagentijd 
voor de derde keer van harte welkom in de (warme) kerkenraadskamer 
om in kleine kring aan Lectio Divina te doen. 
 
De Bijbel kun je bestuderen, een tekst in zijn context bekijken en over 
de woorden theologisch nadenken, samen of alleen, als leek of als 
professioneel theoloog. Je kunt de woorden uit de Bijbel echter ook 
‘proeven’, in een geestelijke lezing op zoek naar de spirituele betekenis 
van de tekst. Het gaat dan niet om informatie, maar om transformatie, 
omvorming. De tekst van binnen uit verstaan.  
 
Deze vorm van Bijbel lezen is een heen en weer gaan tussen actief 
luisteren en je laten raken door wat van God kan komen.  
Deze leespraktijk van de ‘Lectio Divina’ is al in de eerste eeuwen van 
het christendom ontwikkeld en werd al door de woestijnvaders 
beoefend. In onze tijd staat ze opnieuw in de aandacht, ook bij ons.  
 
Deze manier van lezen kent – na een voorbereiding - vier stappen. 
Lectio, of aandachtig lezen.  
Meditatio,of aandachtig luisteren.  
Oratio, gebed.  
En contemplatio, schouwen of rusten in God. Alles loslaten en stil zijn, 
de tekst leest jou en legt je bestaan voor Gods aangezicht uit.  
 
Tenslotte is deze manier van lezen ook een manier van leven, en kan 
deze doorwerken, als weg om te gaan.  
 
We beginnen om 10:00 uur. 
 
Steeds kiezen we één van de lezingen die de volgende zondag op het 
leesrooster staat. Voor de Lectio staat ongeveer een half uur tot drie 
kwartier. Er is een leesblad dat ons door de Lectio heen leidt.  
 
Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee. Je kunt er 
uiteraard ook voor kiezen om na de Lectio je eigen weg te gaan, omdat 
je plannen hebt of juist om de sfeer van de stilte te bewaren.  
 
Ds. Renske Zandstra  
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN APRIL  
 
Datum: dinsdag 8 april 2025 
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend een aanschuiflunch  
Plaats: in de huiskamer van de Maria Christina Kerk,  
Dolderseweg 123b, Den Dolder  
 
Thema: De verrassende Torah- uitleg van Jonathan Sacks  
 
Deze bijeenkomst van het leerhuis wordt voor ons ingeleid door  
Anne Marie Booij en zij reikt hierbij alvast aan: 
 
‘Soms worden wij mensen gezegend met een bijzonder wijs mens in 
ons midden. Jonathan Sacks (1948-2020), opperrabbijn van het 
Verenigd Koninkrijk, was zo iemand. Hij inspireerde met zijn denken 
niet alleen de joodse gemeenschap, maar een veel wijdere kring daar 
omheen. Eén van zijn boeken heet 'Een gebroken wereld heel maken'. 
Die woorden zijn typerend en ze worden gebruikt als uitgangspunt om 
het joodse doen en denken te begrijpen.  
 
Aan de hand van Sacks uitleg van de Thora (de eerste vijf boeken van 
de Bijbel), aan de hand van verhalen en geboden,  leren we over 
vrijheid. Vrijheid in verbondenheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid 
blijkt dan iets anders te betekenen dan in de individualistische 
Westerse wereld wordt gedacht.  
 
Sacks 'joodse’ uitleg van vertrouwde teksten verrast. Je leert dat de 
Bijbel een joods boek is. Niet alleen het Oude Testament, maar ook het 
Nieuwe. Jezus was immers een jood.  
Zo leert Sacks ons niet alleen om onszelf in onze tijd beter te 
begrijpen, maar ook hem in de zijne. Een jood op weg naar Pasen, 
zoals ook wij op weg naar Pasen zijn.’ 
 
Opgave: bij Annie van Dijk: E- mail: annie.v.dijk@outlook.com of 
telefoon: 030-2281589  
 
Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder van 
ons heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook 
wie niet bij het leerhuis was is welkom om met ons mee te eten.  

 

 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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VERSLAG VAN DEKERKENRAADSVERGADERING VAN  

12 FEBRUARI 2025 

Aanwezig: Wim Dekker, Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba), 
Marianne Koster, Trudy Steetskamp (notulist) en ds. 
Renske Zandstra. 

Afwezig: Ron Coljée, Gerrie van Rijswijk en Ria Spies. 

1. Opening: 
Door afwezigheid van de preses van de Kerkenraad, zit Renske 
Zandstra deze vergadering voor. Zij leest uit het boek van Karel 
Eykman “Jezus van mens tot mens” het verhaal ‘Een 
gevaarlijke gek’, 'een hervertelling van Marcus 5 en Lucas 8.' 
 

2. Gesprek met Wilko van Holten en Ties Schutte: 
Beide heren worden welkom geheten en stellen zich voor. 
Wilko van Holten is predikant/geestelijk verzorger en is voor 1½ 
dag per week verbonden aan Altrecht. In zijn werk zoekt hij de 
verbinding tussen kerk en kliniek. Ties Schutte is als geestelijk 
verzorger sinds 2020 verbonden aan Fivoor als opvolger van 
Anton Stegeman. 
Aan de aanwezigheid van cliënten van Altrecht en Dennendal 
binnen het dorp en in de kerk is een ieder gewend. De recente 
gebeurtenissen rond de Forensisch Psychiatrische Afdeling 
Fivoor hebben zowel voor de bewoners in de gemeente Den 
Dolder, als ook binnen de kliniek, bij cliënten én personeel veel 
emoties losgemaakt. Uit de verschillende bijeenkomsten die 
voor alle betrokkenen zijn en nog worden georganiseerd blijkt 
grote bezorgdheid. 
De kerkenraad benadrukt dat ook in de toekomst cliënten van 
Altrecht/Fivoor tijdens de kerkdiensten welkom zijn. Wel wordt 
het op prijs gesteld, zoals dat tot nu toe gebeurd is, het vooraf 
te laten weten en met begeleiding. In het verleden is gebleken 
dat bij problemen het contact met medewerkers van de kliniek 
goed verloopt; zo kunnen grenzen worden aangegeven. 
Beide heren geven aan graag een keer in een kerkdienst voor 
te willen gaan om zo de betrokkenheid tussen kliniek en kerk te 
verstevigen. Alie Dormans zal hen in het preekrooster laten 
opnemen. 
Marion Verboom van de Oosterkerk heeft Renske benaderd 

met het idee om in de vorm van een kaartenactie bewoners en 
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personeel een hart onder de riem te steken. Zowel Wilko als 

Ties geven aan deze geste op prijs te stellen. Zij zullen eerst 

met elkaar bespreken om hoeveel kaarten het gaat, voor wie ze 

bestemd kunnen zijn en wat de beste manier is om ze aan te 

bieden. Pasen lijkt een goede gelegenheid en gekeken zal 

worden of de overhandiging van de kaarten gekoppeld kan 

worden met aanwezigheid van cliënten en geestelijke 

verzorger(s) in een kerkdienst. Renske zal het initiatief nemen 

om deze actie met behulp van anderen in gang te zetten. 

Onder dank voor hun aanwezigheid en inbreng verlaten beide 
heren de vergadering. 
 

3. Ingekomen- en verzonden stukken: 
Geen bijzonderheden. 
 

4. Verslag van 8 januari 2025 en actielijst: 
Wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. 
 
N.a.v.:  
- Renske en Rein van Dijk hebben de bijeenkomst ‘Veilige 

kerk’, georganiseerd door de Classis, op 28 januari jl. 
bijgewoond. Hiervan komt een verslag. Als dat ontvangen is 
zal het in een volgende kerkenraadsvergadering besproken 
worden. Op deze bijeenkomst hebben wij onze 
vertrouwenspersonen ontmoet 

- Renske heeft contact gehad met een vertegenwoordiger 
van Muziekvereniging Dr. Engelhard over medewerking aan 
de kerstnachtdienst in 2025. Hun reactie wordt afgewacht. 

Actielijst: Toegevoegd wordt: aanschaf van nieuwe, goed en 

eenvoudig schoon te maken, rode tafelkleden voor in de 

Ontmoetingsruimte. (Zie onder Rondvraag). 

 

5. Rapportages en mededelingen: 

a. Predikant: 

- De Leerhuisbijeenkomst op 11 februari jl. met als thema 

“Morele ambitie en de gelijkenis van talenten” was een mooi 

samenzijn. 
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- Op 19 februari a.s. zullen Renske en Henk de Roest een 

tijdsblok invullen voor het Kerkasiel in ‘de Open Hof’ in 

Kampen. 4 gemeenteleden zullen hen vergezellen.   

- Op 5, 19 maart en 2 april a.s. zal Renske in de 

Veertigdagentijd Lectio Devina de Leerhuisbijeenkomsten 

invullen. Het Leerhuis zal op 11 maart ingevuld worden door 

Roos Ritmeester, die zal spreken over het Thomas-

Evangelie. 

b. Eredienst: 

- Door werkzaamheden in de kerk deed de verwarming in de 

kerkzaal het op 9 februari jl. niet. Door flexibiliteit van alle 

aanwezigen kon de dienst in de Ontmoetingsruimte 

doorgang vinden.  

- Bij de Eenheidszondag op 19 januari jl. was de opkomst 

hoger dan verwacht.  

De logistiek liet te wensen over, waardoor er extra veel inzet 

van de koster gevraagd werd. Renske zal dit met de 

betrokkenen bespreken. 

c. Pastoraal Beraad: Geen bijzonderheden. 

d. College van Kerkrentmeesters:  

- Zoals het zich nu laat aanzien zal de opbrengst van de Aktie 

Kerkbalans 10% lager zijn dan vorig jaar. 

- Het riool in het bijgebouw was verstopt; het mankement is 

tijdelijk verholpen. Eind februari zal een nieuwe 

afvoerleiding worden gelegd. 

- Het rondgestuurde Model Beleggingsstatuut zal in de 

volgende vergadering, als de voorzitter van de 

Kerkrentmeesters aanwezig is, besproken worden. 

e. College van Diakenen:  

Samen met ZWO wordt gezocht naar collectedoelen voor in de 

tijd van Pasen. Er wordt 3 keer voor de Diaconie en 3 keer voor 

ZWO gecollecteerd.  

De Diaconie zal de collectes als volgt indelen:  

9 maart voor de Deelkasten in Den Dolder 

23 maart voor Schuldhulpmaatje van Kerk in Actie 

6 april voor Sheltersuite Foundation en 

20 april voor het Studentenproject in Kosovo. 
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f. ZWO: 

- De opbrengst van de Aktie Kerkbalans lijkt bijna net zoveel 

als afgelopen jaar te zijn. 

- Op 27 maart a.s. zal de Vastenmaaltijd gehouden worden 

met een Rwandees tintje. 

g. Ontmoeting, dat Treft!: 

Op 16 februari a.s. om 15.00 uur zal Mirjam van der Laan uit 

Den Dolder komen vertellen over wildplukken 

h. Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden. 

i. Oecumenische Contacten: De groep komt volgende week 

bijeen. 

j. Website: geen bijzonderheden. 

 

6. Diversen: 

Ontmoeting met vertrouwenspersonen: Zie onder 4. N.a.v.  

 

7. Rondvraag: 

- De tafelkleden in de Ontmoetingsruimte zijn aan vervanging 

toe. Cees van Rijswijk zal gevraagd worden een voorstel te 

doen, te bespreken met enkele kerkenraadsleden, nieuwe 

wasbare kleedjes aan te schaffen. 

- Het team van de Kerk TV zal gevraagd worden om, als een 

kerkdienst op een afwijkende tijd begint, een ‘bordje’ in 

beeld te brengen waarop het juiste aanvangstijdstip vermeld 

wordt. 

- Er is een verzoek binnengekomen om een extra collecte te 

houden voor het Kerkasiel in Kampen. De Kerkenraad gaat 

akkoord. Dit valt onder collectes voor de kerk. In overleg 

met de kerkrentmeesters zal een datum vastgesteld 

worden. 

 

8. Sluiting:  
Marianne Koster leest een gebed ‘Vallen en opstaan’ dat 
uitgesproken is bij de wake in Soesterberg in augustus 2024. 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 12 maart 2025 

 
Rein van Dijk, scriba 
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BIJBELLEESROOSTER APRIL 2025 

Jesaja 

We lezen nog even door in Jesaja. Omdat het vastentijd is, leest de 

Kerk op zondag 6 april Jesaja 58:6-14.  

Met de dagelijkse lezingen ervoor en erna leren wij deze perikoop in 

een breder verband te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Deuteronomium 

Pasen en Pinksteren zijn niet pas door het christendom op de 

feestkalender gezet, het zijn Joodse feesten die in het boek 

Deuteronomium nauwkeurig worden omschreven. In een volgend 

hoofdstuk valt op dat Deuteronomium de koning en zijn ambities heel 

kort houdt.  

Het eigenlijke ambt over Israël is dat van de profeet. 

 

 

Lucas 

In de Goede Week en de eerste paasdagen lezen wij met de Kerk mee 

over het lijdensverhaal en Pasen volgens Lucas. Aan deze evangelist 

hebben wij te danken dat het mysterie van Pasen 40 dagen (tot en met 

Hemelvaart) of zelfs 50 dagen (tot en met Pinksteren) gevierd wordt. 

 

 

 

dinsdag 1-apr Jesaja 56,1-8
woensdag 2-apr Jesaja 56,9-57,6
donderdag 3-apr Jesaja 57,7-13
vrijdag 4-apr Jesaja 57,14-21
zaterdag 5-apr Jesaja 58,1-5
zondag 6-apr Judica Jesaja 58,6-14
maandag 7-apr Jesaja 59,1-8
dinsdag 8-apr Jesaja 59,9-15a
woensdag 9-apr Jesaja 59,15b-21
donderdag 10-apr Psalm 36

vrijdag 11-apr Deuteronomium 16,1-8
zaterdag 12-apr Deuteronomium 16,9-17

zondag 13-apr Palmarum Lucas 19,29-40
maandag 14-apr Psalm 67
dinsdag 15-apr Psalm 41
woensdag 16-apr Lucas 22,1-13
donderdag 17-apr Lucas 22,14-65



 

 

Psalmen en Johannes 

Bijzonder is dat dit jaar de paasdatum van Oost en West gelijk valt 

(meestal scheelt die een week), zodat we nu de paastijd kunnen vieren 

met lezingen en psalmen uit de orthodoxe traditie. Psalm 41 

bijvoorbeeld: vanwege vers 10 wordt deze psalm gezongen in de 

liturgie van het Laatste Avondmaal. En de paaspsalm Psalm 105, die 

zowel de uittocht uit Egypte als de intocht in het land van belofte 

bezingt. Bijzonder is de lezing van Johannes 1 op paas ochtend, een 

evangelie dat in het Westen op kerstochtend klinkt. 

 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 18-apr Lucas 22,66–23,56
zaterdag 19-apr Psalm 82
zondag 20-apr Pasen 1 Johannes 1,1-17
maandag 21-apr Psalm 105,1-22
dinsdag 22-apr Psalm 105,23-45
woensdag 23-apr Lucas 24,1-12
donderdag 24-apr Psalm 102,1-18
vrijdag 25-apr Psalm 102,19-29
Zaterdag 26-apr Lucas 24,13-27
Zondag 27-apr Pasen 2 Lucas 24,28-35
Maandag 28-apr Psalm 150
Dinsdag 29-apr Deuteronomium 16,18–17,7
Woensdag 30-apr Deuteronomium 17,8-20



 

 

 


