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DE PARABEL VAN DE DRIE RINGEN

In de beroemde parabel van de drie ringen, verteld door de wijze
Nathan, in het gelijknamige toneelstuk van Lessing, wordt geprobeerd
een antwoord te geven op de vraag naar de ‘ware’ godsdienst.

Een vader heeft voor zijn sterven elk van zijn drie zonen eenzelfde ring
gegeven, die hen bij God en mensen geliefd zal doen zijn.

De zonen krijgen alsnog ruzie over de vraag wie van hen de ‘echte’
ring heeft, twee zijn er immers ‘bijgemaakt’.

De rechter bij wie zij hun toevlucht nemen raadt hen alle drie aan

‘te leven alsof zij de echte ring bezitten’.

Een wijzer rechter dan hij zal dan eeuwen later uitsluitsel geven over
de vraag naar de ‘ware’.

Van een gemeentelid ontving ik onlangs een drieluik uit de Margriet
(15/25) waarin een vrouwelijke rabbijn, predikant en (online)-imam
aan het woord komen.

Marianne van Praag, Carmen Melissant en Salima El Musalima laten
hun gedachten gaan over waarin we van elkaar verschillen en wat ons
bindt.

‘De kern is simpel’, zegt van Praag:

‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.’

En El Musalima zegt: ‘Met open vizier kijken, zoeken en onderzoeken
is een teken van het ware geloof.” Zij noemt Jezus als voorbeeld van
iemand die zonder oordeel naar mensen keek.

Melissant werd tot haar eigen verwondering - mét dr. Martens en
neusring — als predikant beroepen in de Bible Belt.

Zo ontdekte zij haar eigen vooroordeel, en wil nu juist proberen vanuit
empathie de verbinding aan te gaan en bruggen te bouwen.

Het zijn spannende vragen, hoeveel je van elkaar verschilt terwijl je
ook allemaal op elkaar lijkt in wat je verlangt.

Tot mijn verbeelding spreekt toch vooral de oproep te leven ‘alsof jij de
ware ring bezit’.

Graag zet ik mij met jullie steeds weer in om die te laten glanzen.

Ds. Renske Zandstra



KERKDIENSTEN JULI EN AUGUSTUS 2025

Zondag 6 juli: voorganger mw. ds. R. Zandstra
10:00 uur. organist: Sietze Kaldeway

collecten: 15 Diaconie, 2% Kerk
Er is koffie/thee verzorgd door Trudy en Yvonne

Zondag 13 juli: voorganger ds. E. Overeem (Leusden)
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman
collecte: 1% Vakantietasjes, 2% Kerk

Zondag 20 juli: voorganger mw. ds. K. Vos-Butijn (Bilthoven)
10:00 uur. organist: Tom Fossen

collecten: 15Diaconie, 2% PKN Missionair werk
Dienst van Schrift en Tafel
Het B team verzorgd de koffie/thee

Zondag 27 juli: voorganger ds. J. Woltinge (Zwolle)
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman
collecten: 1% Diaconie, 2% Kerk

Zondag 3 augustus: voorganger mw. ds. S. Muns (Amersfoort)
10:00 uur. organist: Tom Fossen

collecten: 15t Diaconie, 2% Kerk
Er is koffie/thee verzorgd door Edith en Ria
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Zondag 10 augustus: voorganger ds. K. Vos (Huizen)
10:00 uur. organist: Tom Fossen
collecte: 1% Zending, 2% Kerk

Zondag 17 augustus: voorganger mw. ds. G.Morsink (Odijk)
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman

collecten: 15Vluchtelingenwerk NL, 2% kerk
Dienst van Schrift en Tafel
Het C team verzorgd de koffie/thee

Zondag 24 augustus: voorganger mw.ds. M. Giezen (Houten)
10:00 uur. organist: Jan Koert Brinkman
collecten: 15 Diaconie, 2% Kerk

Zondag 31 augustus: voorganger ds. R.Wahl (Speuld)
10:00 uur. organist: Sietze Kaldeway
collecten: 15t Diaconie, 2% PKN pastoraat

BlJ DE DIENSTEN

In de zomermaanden zijn er veel gastvoorgangers, die vrij zijn om zich
al dan niet aan het leesrooster te houden. Het is daarom niet zo zinvol
om bij elke zondag te vermelden wat er op het rooster staat.

Zondag 6 juli : Op deze zondag lezen we uit Jesaja 66: 10 — 14 en uit
Lucas 10 1- 20. We horen over de uitzending van de 72, en hoe zij hun
werk kunnen doen overal waar ze welkom zijn.

Toelichting 2° collecte 20 juli 2025
Collectedoel: PKN Missionair werk

Nederland — Online kennisplatform over pionieren

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd
met en geleerd over nieuwe vormen van kerk zijn. Via online modules
over thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’,
‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen
Zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen
buiten de kerk?’ wil de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en
breed beschikbaar stellen voor pioniersplekken, andere vormen van
kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn.



UITGELICHT (voorganger op 31 augustus)

Mijn naam is Rainer Wahl.

Mijn wieg stond in het dorp Grossaspach,
in Zuid-Duitsland (BadenWdrttemberg).
Ik kom uit een arbeidersgezin met een
volkskerkelijke achtergrond. Met 15 jaar
stond ik wel al op de kansel van de
Evangelisch-Lutherse kerk in mijn
geboortedorp.

Onze jonge en moderne dorpsdominee
durfde. Er waaide een geest die zich druk
maakte over maatschappelijke
ontwikkelingen, oorlog en vrede, dialoog met andersgelovigen en
andersdenkenden.

i

o

De oecumene bruiste. Er gingen werelden voor mij open en ik besloot
om theologie te gaan studeren in Tlbingen.

Naast theologie bleef ik muziek beoefenen op trompet en orgel resp.
piano. Ook zingen in een koor deed ik graag (tenoren schijnen een
veel gevraagd soort te zijn). Na anderhalf jaar ging ik verder studeren
aan de theologische faculteit van de Freie Universitat in Berlijn.

Daar ontmoette ik professor Friedrich-Wilhelm Marquardt, die net terug
was van een verblijf aan de Universiteit van Amsterdam, waar de
Amsterdamse school bloeide.

Zijn verhalen deden mij besluiten ook naar Amsterdam te gaan.

De leraren die me het meest hebben beinvloed, zijn Jirgen Moltmann
(Tabingen), Helmut Gollwitzer en diens leerling diezelfde Friedel
Marquardt (Berlijn). In Amsterdam waren dat Frans Breukelman, Karel
Deurloo, Ernst Beker en Theo Witvliet, die later mijn promotor is
geworden. In mijn proefschrift over de tijddiagnostiek van Karl Barth en
Paul Tillich.

In de jaren tussen de twee wereldoorlogen (1914-1945) was ik op zoek
naar een theologie die gevoelig is voor wat mensen in onze moderne
tijd drijft ten goede en ten kwade. Ik zocht naar een theologie die mij
helpt om goede keuzes te maken in de geest van de Mensenzoon.

Uit deze bron ontleen ik ook veel inzicht en motivatie voor mijn
pastoraal werk.



In Amsterdam ontmoette ik Nan Louwaard, met wie ik in 1982 ben
getrouwd. Mijn kerkelijke opleiding heb ik in Nederland gedaan.

In 1983 begon ik als predikant in de gemeente Oostzaan.

Na 7 jaar maakte ik de overstap naar Wageningen en heb daar tot
2012 gewerkt. In Oostzaan en in Wageningen heeft me altijd het
snijvlak geboeid van kerk en samenleving, geloof en cultuur.

Daar liggen volgens mij onze diepste levensvragen. In het licht van het
christelijke geloof wil ik me als voorganger en pastor door deze vragen
laten bewegen in de ontmoetingen met mensen van binnen en buiten
de kerk.

Omdat ik iedere keer weer betrokken werd in veranderingsprocessen
in ons kerkelijk leven, zowel op plaatselijk als landelijk niveau, besloot
ik de opleiding ‘predikant in een tussentijd’ te volgen, om mijn inzet
daarin te professionaliseren.

Deze opleiding heb ik in 2009 voltooid.

Naast mijn halve baan in de Zendingskerk werk ik voor 50% in
landelijke dienst als interim predikant. Op dit moment is mijn (interim)
werkplek de Thomasgemeente in Zeist. Ik vind het fijn om in de goede
gemeenschap van de Zendingskerk een soort thuisbasis gevonden te
hebben, waar ik vanuit mijn gedrevenheid volop kan bijdragen aan een
op elkaar en deze wereld betrokken gemeente.

Het voor de Veluwe bijzondere zorgdorp Ermelo is daarvoor ook een
prima plek. En wonen in Speuld is een dagelijks genot.

Ds. Rainer Wahl

Speuld
em. Ermelo




« WIJ GEDENKEN

fl}i Op 5junijl. is in Utrecht in het ziekenhuis overleden ons
gemeentelid Nelly Geertje — Nel-Vetkamp — Jansen.
Ongeveer een jaar daarvoor hebben we samen kennis gemaakt,
omdat zij toen over het moment van haar afscheid wilde spreken.
Zaterdag 14 juni hebben we op begraafplaats Den en Rust, in de
buitenlucht, een korte en eenvoudige plechtigheid gehouden,
in de kring van haar familie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De grondtoon was die van de dankbaarheid, over alles wat haar in de
87 jaar van haar leven ten deel was gevallen: ‘Ilk ben dankbaar voor
het leven: het was goed!’ staat boven de rouwannonce.
Nel werd geboren in Rotterdam, groeide op in een fijn gezin, helemaal
in de sfeer van het Leger des Heils. Zij ontmoette — volgens haar bij het
‘rad van avontuur’ - haar toekomstige man Hans met wie zij 62 jaar in
liefde en trouw verbonden was. Zij kregen twee dochters, Ingrid en
Wietske, die ook beiden persoonlijke woorden gesproken hebben bij
het afscheid. Ingrid vertelde over het vele dat zij van haar moeder heeft
ontvangen, zoals liefde voor koken en lezen. Wietske verhaalde o.a.
over de gedeelde liefde voor het werken in de zorg, in het bijzonder de
psychiatrie. Zij hebben zelfs nog samen gewerkt. Nel heeft altijd veel
en hard gewerkt en was — indachtig haar opvoeding — voor iedereen
beschikbaar. ledereen hoorde erbij, wat haar betreft, en in het
bijzonder de mensen ‘waar iets mee was’ konden op haar aandacht
rekenen. ‘Aandacht’ was ook het woord dat oplichtte uit de Bijbeltekst
die we met elkaar gelezen hebben: enkele verzen uit Prediker 3, over
de tijd. Deze wijsheid leraar wijst ons er met zijn woorden op, dat wij
over onze geboorte en over het uur van onze dood geen zeggenschap
hebben. Maar in het leven dat wij daar tussen leven zijn wij steeds
verantwoordelijk, en moeten we beslissen welke tijd het nu is, waar het
nu tijd voor is. Aandachtig leven. Zo leefde Nel ook, en haar kalender
met aantekeningen en de dozen vol kaartjes zijn er de stille getuigen
van. Haar achterkleinkinderen ontvingen er elke week één.
Op hun beurt hebben zij na haar overlijden een fotocollage als ‘een
deken van liefde’ over de voeten van hun oma-oma gelegd.
‘Eeuwig leven is leven met de Eeuwige’, in dat vertrouwen heeft Nel
geleefd en is zij gestorven.
Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Ds. Renske Zandstra



VAN DE DIACONIE

Wake bij detentiecentrum Zeist.

Op zondag 6 juli en zondag 3 augustus vindt er weer een
wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur bij het
detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in
Soesterberg..

Elke eerste zondag van de maand staan we even stil
bij wat er om ons heen gebeurt met alle viuchtelingen.
Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad
toch achter slot en grendel zitten. Een teken aan de politiek dat het
anders moet.

Op 22 mei is het gezin waarvoor op 17 mei een extra wake was,
uitgezet naar Nigeria. Ze hebben niets daar om op terug te vallen.

De kinderen kennen het land niet.

Hoe streng kan het asielbeleid zijn?

Voedselmand.

Er zijn nog steeds mensen die afthankelijk zijn van de
voedselbank. Daarom kunt u elke zondag van huis
houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en
wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten? Op de
eerste zondag van de maand verkoopt de
Wereldwinkel graag Fairtrade voedingsmiddelen voor
in de mand. In juli en augustus is er geen
Wereldwinkel.

Collectes:
6 juli :Diaconie.

13 juli :Vakantie tasjes.

Een vakantie tasje voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van
de voedselbank is een welkome verrassing in de vakantietijd.

De vakantiebeleving van deze gezinnen verschilt aanzienlijk van die
van andere gezinnen. Geef gul om een hartverwarmende verrassing
aan deze kinderen te geven.

20 juli: Diaconie.

27 juli: Diaconie.



3 augustus: Diaconie.
10 augustus: Zomer zendingscollecte.

17 augustus: Vluchtelingenwerk.

=4
Vluchtelingenwerk ondersteunt e
vluchtelingen en asielzoekers van
het moment dat ze opgevangen
worden in Nederland totdat ze
zelfstandig hun weg hebben
gevonden.

ViuchtelingenWerk
Wed d

lederlan

24 augustus: Diaconie.

31 augustus: Diaconie.

Namens de Diaconie:

Marianne Koster.
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OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK
1ste Collecte opbrengsten: ZWO en Diaconie i

mei

4-5-2025 Diaconie €98,45
11-5-2025 Diaconie € 40,95
18-5-2025 Diaconie €121,85
25-5-2025  Stichting Timon €74,15
Nagekomen gift voor Stichting Follow Kosovo € 100,00
2de Collecte opbrengsten: Kerk mei

4-5-2025 Maria Christina kerk €50,10
11-5-2025 Maria Christina kerk € 32,20
18-5-2025 PKN Missionair werk € 107,00
25-5-2025 Maria Christina kerk € 55,00
Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. Kerk € 40,00



BERICHTEN VAN DE ZWO

Pinksteren

Tijdens de dienst op Pinksteren voelden we ons
door het filmpje over Myanmar sterk verbonden met
de mensen in het door een aardbeving zwaar
getroffen land. De pinksterzendingscollecte
mondde uit in een royale gift voor het traumawerk
van de Raad van Kerken aldaar. Hartelijk dank!

Actie vakantietas e

De aankomende weken gaat we oy )
vanuit de diaconie en de ZWO aan L
de slag om 18 vakantietasjes

te vullen voor jongens in de leeftijd \
van 7, 8 en 9 jaar. iy o,
Zondag 13 juli is de collecte in de kerk - =3
voor ‘Actie vakantietas’ en in de week ¥ = o
voor de zomervakantie brengenwe de =
tasjes bij de Voedselbank in Bilthoven.

We hopen de tasjes op zondag 13 juli E— : :
u te kunnen laten zien en... wensen dat de kinderen in de vakantie
plezier hebben met het speelgoed!

Zomerzending-collecte

Op 10 augustus is de zomerzending-collecte bestemd voor

‘Bouwen aan Vrede voor de Kerk in het Midden-Oosten’ in Libanon,
Israél, Palestina, Syrié en Egypte.

Uniek aan Kerk in Actie is dat zij samenwerken met kerken.

Een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie Utrecht o.v.v. projectnummer K01011 is ook mogelijk.

Wereldwinkel
In juli en augustus is er geen wereldwinkel. Heeft u iets nodig, dan kunt
u Herma telefoneren (0612 560 527).

Goede zomermaanden toegewenst!
Een vriendelijke groet namens de ZWOQO:

Ria Spies



IN EEN WERELD VOL OORLOG,
IS HET HIER JUIST VREDIG.

Tijdens het schrijven van deze column (18 juni)
heb ik op de achtergrond een buitenlandse
nieuwszender aan. De oorlog tussen Iran en
Israél wordt uitgebreid besproken en ik weet
zeker dat ook u - op welke wijze dan ook - dit
conflict volgt.

Het plotseling uitbreken van deze oorlog past in een tijd waarin de
meest onmogelijke zaken opeens realiteit lijken. Nederlanders wordt
geadviseerd een noodpakket in huis te hebben, Europese landen
verdubbelen hun defensie-uitgaven en een Amerikaanse president
twittert drie keer per dag een cryptische boodschap over oorlog.

Des te ironischer is het dat het juist in Kosovo lijkt alsof er helemaal
niks aan de hand is. Als ik ’'s ochtends door de binnenstad van Pristina
loop, lijkt het wel alsof het land immuun is voor enige dreiging.
Verstandelijk weten we natuurlijk dat dit helemaal niet zo is — met
Servié als buurman — en een piepklein legertje. Toch voelt het
momenteel wel zo. Helemaal nu we steeds vaker groepen
buitenlandse toeristen zien worden rondgeleid.

Recentelijk liep ik met een BNR-journalist door de stad om te laten zien
dat het ooit compleet andersom was. Een onderdrukte bevolking, een
loerende oorlog en ook toen een Amerika dat de sleutels in handen
had om in te grijpen. Kosovo heeft ontzettend veel geluk gehad dat dit
laatste gebeurde. Had het anders gelopen in 1999, dan zaten de
Kosovaren nu nog steeds als vluchtelingen in de regio.

Ruim vijfentwintig jaar later is het juist op véél plekken in de wereld
oorlog. Waar je in Gaza, Oekraine, Tel Aviv of Sudan zomaar een
raket in je flat kunt verwachten, is het juist in het land dat door velen zo
wordt geassocieerd met ‘oorlog’ enorm vredig. lets waar we heel erg
dankbaar voor moeten zijn, maar dit niet als vanzelfsprekend moeten
zien. En elke dag dat het vredig en stabiel is, is het fijn dat we als klein
puzzelstukje mee kunnen bouwen aan de ontwikkeling.

[Benieuwd naar de reportage => bit.ly/stefanbnr op minuut 32.50].

Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u
dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder,
NL 68 RABO 0162 108044 ovv ‘Structurele Opbouw Kosovo’.
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BIJPRATEN ONDERWEG

We beleefden een mooie zomermiddag met de prachtige voorstelling
‘Nathan de Wijze. Alle zeven goed'.

Het spel van Kees Posthumus, die vijf verschillende personage
vertolkte, maakte indruk, de momenten van rolwisseling waren echt
geestig en de muziek van Henk van Glabbeek op bijzondere
instrumenten gaf de voorstelling karakter.

Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de borrel en zo
besloten we ons seizoen/jaarthema.

Op zondag 7 september introduceren we het nieuw jaarthema:
‘Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods Geest'.

De eerste voorbereidingsbijeenkomst is al geweest, en elders in dit
blad staat onze uitnodiging voor een zomerse fotowedstrijd.

Twee data om alvast te noteren: op donderdagochtend 11 september
a.s. willen we opnieuw vanuit de Maria Christina Kerk deelnemen aan
de doorlopende eredienst in de Open Hof in Kampen.

Oftewel aan het Kerkasiel Kampen. Het is heel fijn dat deze keer ook
Sietze en Marina Kaldeway met ons meegaan, zodat we een mooie
muzikale invulling en begeleiding zullen hebben.

We vullen het tijdsblok van 10:00 — 12:00 uur in en kunnen dan na
afloop weer samen lunchen, met wie wil.

Op donderdagavond 25 september vanaf 19:30 is er in onze kerk een
avond voor wat de ‘Ring Zeist’ heet, de gemeenten in en rondom Zeist.
We gaan in gesprek met (oud-) krijgsmacht-predikanten Wim Bos en
Ids Smedema rondom de vraag naar je rol als kerk in tijd van dreiging.
Hoe kun je dan toch van vrede spreken? We besluiten met een
avondgebed om vrede waarin voorgangers van verschillende richting
zullen voorgaan.

Verschillende gemeenteleden beleven deze dagen mooie jubilea, zoals
een 50 of 55 jarig huwelijk of bijzondere verjaardag.

Er is ook verdriet in ons midden, om gemis na vele jaren samen zijn.
En er zijn zorgen en onzekerheid, bij mensen die ziek of kwetsbaar
zijn. Dat deze zomer voor ieder tot zegen mag zijn, als tijd om van
kleine dingen te genieten en te leven in het licht van God onze
Schepper.

Ds. Renske Zandstra
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LEERHUIS KERK EN GELOOF IN SEPTEMBER

Gedurende de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten
van het leerhuis. Op de tweede dinsdag van september (9) hopen we
elkaar weer te ontmoeten. De zomerstop is een mooie tijd om na te
denken over de manier waarop we deze ochtenden zullen gaan
invullen. Eén van de ideeén is om met elkaar het boek van Kees van
Ekris, die per 1 juli René de Reuver opvolgt als scriba van de PKN,

te gaan lezen en bespreken.

‘De magie van het geloof. Theologie over bezieling en betovering’ heet
dat boek, en het is onlangs (2 juni jl.) heel positief gerecenseerd in
Trouw. Van Ekris was een jaar lang ‘Theoloog des Vaderlands’ en
'pelgrimeerde’ in die rol door onze cultuur. Daar ontdekte hij de kracht
en de schaduwkant van het mythische op allerlei plekken: in de
politiek, in de sport, de techniek, het theater, het laboratorium, op de
Zuidas en in de Bijlmer. In dit boek verweeft hij zijn ontmoetingen met
bekende en onbekende tijdgenoten tot een theologie die op zinvolle
wijze over geloof spreekt, soms met een mythische gloed. Door alles
klinkt hoe in tijden van achterdocht en ontgoocheling ons verlangen
naar bezieling groeit. Een nieuwe kijk op het alledaagse.

Het beeld van het ‘pelgrimeren’ doet mij denken aan onze leermeester
Ted van Gennep (1926 — 1990), over wie een mooie dissertatie is
verschenen: ‘Slenteren in de stad van de mens’.

Ted was een kleurrijke hervormde theoloog die zich in de cultuur
waagde en ermee in gesprek ging. Hij verwerkte wat hij tegenkwam

bij zijn ‘slenteren door de stad van de mens’ in zijn theologisch denken
en handelen. Er ging van hem veel inspiratie uit.

Kees van Ekris
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BLOEMENGROET MET VERZOEK

Graag wil ik via deze weg uw aandacht vragen
voor het volgende.

ledere zondag hoort u bij de mededelingen, en
de bloemen gaan als groet van de gemeente
naar...Deze bloemengroet wordt altijd zeer op
prijs gesteld. Aandacht van de gemeente voor
soms verdrietige maar soms ook blijde omstandigheden
Met veel, plezier zorgen wij voor de bloemen, vaak in de
kleur van het kerkelijk jaar.

Ook hebben we afgelopen jaar, tijdens de
veertig dagen tijd, een liturgische schikking
verzorgd.

Mevrouw Joke Zandstra heeft dit vele jaren
met plezier gedaan.

Maar nu wil zij haar taak overdragen.

Wij willen haar bedanken voor haar
medewerking en inzet.

En daarom nu de vraag: Is er iemand onder de
gemeenteleden of kent u iemand die van
bloemen houdt en het fijn vindt om met bloemen
te werken.

Het is eigenlijk helemaal niet zo veel werk,

1x in de maand dat moet toch te doen zijn.

Neem gerust contact op voor nadere informatie.

Namens de ‘bloemenmeisjes’,

Anneke Lasterie,
Trudy Steetskamp,
Hetty Coljee,
Joke Zandstra.
Herma Lenderink
tel 0612560527.
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LITURGISCHE KLEUREN
De betekenis van liturgische kleuren van het kerkelijk jaar.

De kleur WIT: de enige liturgische kleur die sterk verankerd is in de
Bijbel. Getuigen die gewassen zijn in het bloed van het Lam in
Openbaring 7:9,14.

De kleur verwijst naar reinheid.

Met Pasen en Kerst is de kleur wit, het nieuwe leven vangt aan.
Ook bij uitvaarten kan men de kleur wit gebruiken.

De kleur PAARS wordt gebruikt in de tijd van voorbereiding en
bezinning. Paars is de kleur van Advent, de tijd van voorbereiding op
het kerstfeest, tevens wordt paars gebruikt in de 40 dagen tijd, de kleur
van soberheid en bezinning.

Ook bij uitvaarten kan paars worden gebruikt.

De kleur ROZE komt maar twee keer voor in het kerkelijk jaar.

Roze midden in de Adventstijd, midden in de 40 dagen tijd.

Die zondagen worden ‘bijna kerstfeest’ en ‘half vasten’ genoemd.
Paars van inkeer en boete wordt vermengd met het wit van het feest .
Roze dus.

De kleur GROEN is de kleur van de gewone zondagen.
Als er niets bijzonders is in het kerkelijk jaar is groen de liturgische
kleur. Het verwijst dan naar alles wat groeit.

De kleur ROOD is de kleur van het vuur verbonden met de Heilige
Geest op de allereerste Pinksterdag.

Bij bevestiging van ambtsdragers en belijdenisdiensten is de kleur in
de kerk rood. In het evangelie van Johannes zegt Jezus tot de
leerlingen: ‘Herinner u het woord dat ik u gezegd heb:

Een dienaar is niet meer dan zijn heer’ (Joh 15:20).

Vandaar de kleur rood bij bevestiging van ambtsdragers.

Herma Lenderink.
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING

VAN 14 mei 2025

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba),

Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Ria Spies, Trudy
Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra.

Afwezig: Wim Dekker.

1.

Opening:

De voorzitter heet ons allen welkom. Omdat het 11 mei jl.
‘Roepingenzondag’ was, zingen wij met elkaar Lied 912 vers 1
en 2 “Neem mijn leven, laat het, Heer”.

Bezinning Renske Zandstra:

Renske leest uit 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis Psalm
146 en uit het aprilnummer van PThUni een indrukwekkend
interview van Bernard Reitsma met twee theologen: Rima
Nasrallh uit Beiroet en Willem-Jan de Wit uit Cairo over geloven
in het Midden-Oosten “Waar is God te midden van alle
wanhoop en ellende.”

Ingekomen- en verzonden stukken:

Verslag van 9 april 2025 en actielijst:

- b.i.1°% alinea: Wordt gewijzigd in: Ron Coljée heeft de
bijeenkomst van de RvK etc.

- b.i. 2° alinea: Wordt aangevuld met: Vanuit de RvK worden
2 Syrische gezinnen etc.

- b.e.: College van Diakenen. Wordt veranderd in: ....... om de
jaarrekening toe te lichten.

- Na.v.:

7. 1° aandachtstreepje: Wordt aangevuld met: De
‘Onderweg’ met het in memoriam van Henk Bassie is naar
zijn weduwe Joke Bottema opgestuurd.

- Marianne zal Alie helpen met het verzorgen van een lunch
op 17 mei a.s. voor het Muidercantorijkoor o.l.v. Marina
Kaldeway.

Daarna wordt het verslag goedgekeurd en getekend.

Jaarrekening Kerk 2024:
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Het Controleprogramma en het Controleverslag van de PKN
met betrekking tot de Jaarrekening 2024 zijn toegelicht en
ingevuld rondgestuurd. Beide zullen samen met de getekende
verklaring bij de Jaarrekening opgestuurd worden.

Rapportages en mededelingen:
Predikant:

De jaarlijkse herdenkingen van de oorlogsslachtoffers op 4
mei jl. bij monument ‘De Wolk’ en in het dorp bij het houten
kruis op de hoek Willem Arntszlaan/Dolderseweg zijn door
Marianne en Renske bijgewoond.

Voor de viering van 80 jaar vrijheid met de Vrijheidsmaaltijd
op zondag 5 mei jl. in de tuin van de MCKerk was veel
belangstelling. Het was een feestelijke bijeenkomst, waar
met plezier en dankbaarheid op terug wordt gekeken.

Ds. Harold Oechies van de Centrumkerk in Bilthoven heeft
een beroep van Leiderdorp aangenomen.

Na de mooie kaartenactie voor Fivoor heeft Marjon
Verboom (Oosterkerk) een brief geschreven aan de
Gemeenteraad van Zeist over de toon in de gevoerde
discussie over een eventuele verhuizing van Fivoor.
Renske is, samen met 4 andere predikanten uit de regio,
uitgenodigd voor een gesprek met Trinette Verhoeven
(Classispredikant) over de levensvatbaarheid van de kerken
en welke rol Zeist daarin kan spelen.

In het Hemelvaartweekend is Renske een paar dagen
afwezig. Ds. Oechies zal achterwacht zijn.

Eredienst:

Wij kunnen terugkijken op mooie diensten rondom Pasen.
De muzikale medewerking van enkele fluitisten vanuit het
SHOPU in de dienst van 4 mei jl. was op deze dag van
gedenken een mooie aanvulling.

Op 8 juni a.s. zullen zij in de dienst op 1° Pinksterdag weer
aanwezig zijn. Renske zal informeren of hiervoor een
vergoeding wordt gegeven.

Pastoraal Beraad:
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- Het smal Pastoraal Beraad is bijeengeweest.

Met dank aan Bert Spies voor zijn hulp, zal er een
Pinksterzomergroet aan alle gemeenteleden verstuurd
worden.

- Op 21 mei a.s. wordt er groot Pastoraal Beraad gehouden

College van Kerkrentmeesters:

College van Diakenen:

- In de laatste vergadering is na toelichting van Peter Koster
de Jaarrekening 2024 getekend.

- De Paaskaars van afgelopen seizoen is bij Wim Dekker
gebracht.

- De Werkwinkel in Den Dolder is ook de maanden juli en
augustus op woensdagochtend open voor koffie; daarom
zullen de koffieochtenden in die periode in de MCKerk
komen te vervallen. Gerrie zal zorgen dat dit naar Pelita
gecommuniceerd wordt en in de MCKerk zal er mededeling
van gedaan worden. Daarnaast zal er een briefje ophangen
worden.

ZWO: Op 19 mei a.s. is de eerstvolgende vergadering.

‘Ontmoeting, dat Treft!:

- Nogmaals wordt gewezen op de theatervoorstelling ‘Nathan
de Wijze’, door Kees Posthumus en Henk van Glabbeek op
15 juni a.s. om 15.00 uur.

- Op dinsdag 24 juni a.s. is de laatste Leerhuisbijeenkomst
van dit seizoen met als thema ‘Op zoek naar sporen van
hoop’ en ‘Kwade dagen’, n.a.v. het boekje van Margriet van
der Kooi ‘Goedheid voor het oprapen.

Oog hebben voor liefde en hoop'.

Redactie Onderweg: Geen bijzonderheden.

Oecumenische Contacten:

- Alie gaat naar de volgende bijeenkomst van de Raad van
Kerken van De Bilt en omstreken.

- Het Kloosterweekend is al volgeboekt. Er wordt nog
geprobeerd extra logeerruimte te krijgen.

Website: Geen bijzonderheden.
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7. Diversen:

- Wanneer er door de synode een voorstel tot wijziging van
een ordinantie wordt ingediend, is besloten dat daar nu en
in de toekomst geen toestemming voor aan de Kerkenraad
gevraagd hoeft te worden. De scriba geeft dit aan de
Classis door.

- Martine Scholten heeft gevraagd een insectenhotel in de
tuin van de kerk te mogen plaatsen. Ria zal dit in de ZWO-
vergadering opnemen met Suzan Tack, i.v.m. de eventuele
plannen voor een bloemenweide op die plek en koppelt
terug naar de Kerkenraad.

- Tijdens de laatste Leerhuis bijeenkomst kwam de vraag van
een gemeentelid om als Kerkenraad namens de leden van
de MCKerk in een brief onze grote zorg uit te spreken over
de recente ontwikkelingen in Gaza. Renske, Marianne en
Alie nemen dit op zich en koppelen terug naar de
Kerkenraad.

8. Rondvraag:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting:
Ria leest een tekst die toegeschreven is aan Paus Franciscus
tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 10 juni 2025

Rein van Dijk, scriba
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DE KERKENRAAD OP STAP

Van september t/m mei vergaderen wij op de tweede woensdag van de
maand vanaf 19:30 uur in de ‘huiskamer’ van de kerk.

Naast de vaste agendapunten is er ruimte voor bezinning over diverse,
meestal door Renske gekozen onderwerpen. We proberen rond 21:30

uur de vergadering te beéindigen en eigenlijk lukt
dat wel.

Zo niet de vergadering van juni jl. rond 9:15 uur
vertrokken we naar Zeist, de meesten op de fiets.

Ontmoetingsplek was Les Abeilles, een
horecagelegenheid aan de Lageweg, gevestigd in een knus en sfeervol
pand van de Broedergemeente.

Verwend met koffie en appelgebak staken we de weg over voor een
bezoek aan het museum, Het Hernhutter Huis. Een gids leidde ons
door het museum, langs het Zusterplein, de kerkzalen en de
begraafplaats.

Onze Trudy, al jaaaren de zeer gewaardeerde notulist van
de kerkenraadsvergaderingen, had ons uitgenodigd voor
de lunch, niet een broodje, maar een 3-gangen lunch.

Oh ja, hierna hebben we ook nog vergaderd.

Dankbaar voor deze
mooie en gezellige

afsluiting gingen we
voldaan huiswaarts.

Snapt u nu nog, =
waarom we er nog steeds niet in slagen de vacatures in
de Kerkenraad in te vullen? Dus meld u aan en doe mee.

Ron Coljée

19



FOTOWEDSTRIJD ‘KIJK, LAAT JE VERRASSEN DOOR HET
WERK VAN GODS GEEST’

We nodigen jullie uit om deze zomer mee te doen aan onze
fotowedstrijd.

Op de startzondag van 7 september a.s. beginnen we met het nieuwe
jaarthema van de PKN: ‘Kijk, laat je verrassen door het werk van Gods
Geest'.

Dat inspireert om de komende weken alvast creatief te worden en eens
goed om ons heen te kijken. En ons thuis, op straat, in de natuur, in
gezelschap of waar dan ook te laten verrassen door iets waar ons oog
op valt en we ‘iets van God’ bespeuren.

Waar kun je dan aan denken?

De Geest van God zweeft boven de schepping ... wat zie je in de
natuur?

De Bijbel noemt als ‘vruchten van de Geest’: liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.

De Geest van God wordt ook wel vergeleken met het waaien van de
wind.

Je kunt je foto digitaal toesturen aan Peter Koster:
peter0318@gmail.com

Of een al afgedrukte foto bezorgen in de brievenbus van de kerk.
Uiterlijke inleverdatum: zondag 31 augustus a.s..

Van de ingeleverde foto’s maken we een collage die we op de
startzondag bekijken zullen tijdens de kerkdienst.
Een foto aanleveren betekent dus dat je daar dan ook mee instemt.

De foto die ons het meest raakt, roepen we uit tot winnende foto.
Die foto wordt de Pinkstergroet van onze gemeente in 2026.

We kijken uit naar jullie foto’s!

Anneke Lasterie, Marianne Koster en ds. Renske Zandstra
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VAN DE ANBO-PCOB
(Protestants Christelijke Ouderenbond) afdeling Den Dolder

Zomerkoffie

De jaarlijkse zomerkoffie is verplaatst naar de Werkwinkel in ons dorp.
Het is zelfs uitgebreid zodat u elke werkdag welkom bent in de
werkwinkel vanaf 9:30 uur tot
12:00 uur voor koffie, thee,
gezelligheid, ontmoeting en
serieuze gesprekken.

Wij bedanken Pelita, de Maria
Christina Kerk, ANBO-PCOB
afdeling Den Dolder en de vele
vrijwilligers van deze
organisaties voor hun
jarenlange vrijwillige inzet om de
koffie inloop gedurende vakantie
maanden mogelijk te maken.

Wellicht tot ziens in de Werkwinkel die is gevestigd aan de
Dolderseweg 79A te Den Dolder

qetkwinke] B

yoor rust en reuring
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BIJBELLEESROOSTER JULI 2025

Galaten

Op zondag 6 juli komt de Kerk toe aan het laatste hoofdstuk van de
Galatenbrief. Daags daarna lezen we Paulus’ eigen hanenpoten (vers
11). Doorgaans dicteerde hij zijn brieven aan een secretaris
(bijvoorbeeld Tertius, Romeinen 16:22). Hier voegt hij eigenhandig een
naschrift toe.

Deuteronomium

Deze wetten zijn provisorisch. De drie vrijplaatsen bijvoorbeeld,
volstaan voorlopig (Deuteronomium 19:1-7), maar als het grondgebied
van Israél zich uitbreidt, moeten er meer uitwijkmogelijkheden bij
komen (8-10). In de strijd houdt de priester het krijgsvolk voor: ‘Wees
sterk en moedig ... wees niet bang’ (20:3), maar ondertussen wordt
rekening gehouden met wie wel bang is en het aan moed ontbreekt
(vers 8). Aan castraten is de toegang tot de gemeenschap van de
HEER ontzegd (23:2), maar Jesaja 56 zet een deur voor hen open, en
in Handelingen wordt een eunuch gedoopt (8:26-40). Wie wetsteksten
in praktijk wil brengen moet zich oefenen in barmhartigheid.

Lucas

De Kerk is in haar zondagse lezing van het Lucasevangelie inmiddels
aanbeland bij hoofdstuk 10 over het gebod (‘Wat staat er in de wet
geschreven?’, vers 26) en hoofdstuk 11 over het gebed (‘Heer, leer ons
bidden’, vers 1).

Kolossenzen

De brief aan de Kolossenzen belijdt Christus’ heerschappij in verheven
taal en universele beelden. Christus heeft de kosmische chaos
bedwongen en houdt het universum bijeen als zijn lichaam. Alle dingen
zijn in Hem, door Hem en tot Hem geschapen. Hij is het hoofd van het
heelal dat in Hem zijn samenhang heeft hervonden en tot vrede is
gebracht.

1di Galaten4,1-11 7 ma Galaten6,11-18

2 wo Galaten4,12-20 8 di Deuteronomium 19,1-10
3 do Galaten4,21-31 9 wo Deuteronomium 19,11-21
4 vr  Galaten5,1-12 10 do Lucas 9,51-62

5 za Galaten5,13-26 11 vr  Lucas 10,1-16

6 zo Galaten6,1-10 12 za Lucas10,17-24
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13 zo Lucas 10,25-37 23 wo Psalm 75

14 ma Lucas 10,38-42 24 do Deuteronomium 23, 2-15
15 di Deuteronomium 20,1-9 25 vr  Deuteronomium 23,16-26
16 wo Deuteronomium 20,10-20 26 za Psalm28

17 do Deuteronomium 21,1-9 27 zo lLucas11,1-13

18 vr Kolossenzen1,1-11 28 ma Lucas 11,14-23
19 za Kolossenzen1,12-23 29 di Lucas11,24-28
20 zo Kolossenzen 1,24-2,5 30 wo Lucas 11,29-36
21 ma Kolossenzen 2,6-15 31 do Lucas11,37-44

22 di Kolossenzen2,16-3,4

BIJBELLEESROOSTER AUGUSTUS 2025

Lucas

Dat we deze weken het Lucasevangelie en de Kolossenzenbrief om en
om lezen, heeft ook een tekstuele basis. In Kolossenzen 4:14 wordt de
naam van degene die volgens de traditie het Lucasevangelie heeft
geschreven, genoemd: ‘Lucas, onze geliefde arts’.

Kolossenzen

Van heel de Bijbel is het beeld dat de Kolossenzenbrief ons van de
kosmos geeft, het meest statisch. Alsof alles pais en vree is, en er in
tijd en geschiedenis niets beslissends meer gebeurt. Dat wordt door
het Lucasevangelie wel weer op spanning gebracht als Jezus zegt:
‘Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde?
Integendeel’ (Lucas 12:51).

Deuteronomium

De hoofdstukken aan het einde van Deuteronomium laten zien dat we
hier te maken hebben met een verbondsakte, die bekrachtigd wordt
met zegeningen en vooral veel vervloekingen. De vervloekingen zijn
ingekleurd door wat het volk eeuwenlang aan ellende heeft ondergaan
in oorlogen, belegeringen en ballingschap (28:41). Als uiteindelijk na
de terugkeer in Jeruzalem het wetboek wordt voorgelezen, moeten
Nehemia en Ezra het volk oproepen bij de vervioekingen niet te
rouwen en te huilen. ‘Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten
toen het de woorden van de wet hoorde’ (Nehemia 8:9).
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1 vr Lucas11,45-54 17 zo Lucas 12,49-59

2 za Lucas12,1-12 18 ma Lucas 13,1-9

3 zo Lucas12,13-21 19 di Lucas13,10-21

4 ma Lucas 12,22-32 20 wo Deuteronomium 27,1-13

5 di Kolossenzen 3,5-17 21 do Deuteronomium 27,14-26

6 wo Kolossenzen 3,18-4,6 22 vr  Psalm55,1-16

7 do Kolossenzen4,7-18 23 za Psalm55,17-24

8 vr Deuteronomium 24,1-9 24 zo Lucas 13,22-30

9 za Deuteronomium 24,10-22 25 ma Lucas 13,31-35
10 zo Lucas 12,33-40 26 di Deuteronomium 28,1-14
11 ma Lucas 12,41-48 27 wo Deuteronomium 28,15-29
12 di Deuteronomium 25,1-10 28 do Deuteronomium 28,30-44
13 wo Deuteronomium 25,11-19 29 vr Deuteronomium 28,45-57
14 do Deuteronomium 26,1-11 30 za Deuteronomium 28,58-69
15 vr Deuteronomium 26,12-19 31 zo Lucas14,1-14

16 za Psalm54

VERTROUWENSPERSONEN

Voor wie hier onverhoopt binnen de kerkelijke gemeente met
ongewenst gedrag te maken krijgt, is het mogelijk iemand in
vertrouwen te nemen: een vertrouwenspersoon.

De kerkenraad heeft er — vanwege de beperkte omvang van de
gemeente en het dorp - voor gekozen om geen interne
vertrouwenspersonen aan te wijzen maar gebruik te maken van
de mogelijkheid om via de classis Utrecht externe vertrouwens-
personen te vragen. Wij hebben gekozen voor zowel een
mannelijke als een vrouwelijk vertrouwenspersoon.

Zij zijn bereikbaar via een email-adres van de classis Utrecht.

Mw. Ploni Robbers, te bereiken via:
plonirobbers@classisutrecht.nl

Dhr. Arnoud Looijen, te bereiken via:
arnoud.looijen@classisutrecht.nl

Contactgegevens SMPR: Postbus 6028, 3505PA Utrecht
telefoon: 030-3038590

Mailadres: info@smpr.nl Website: https://smpr.nl
Contactgegevens PKN: Mailadres: https://protestantsekerk.nl
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